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Le CCOJB s’inquiète de nouvelles dérives à Alost 

 
-Français- 
 
Bruxelles, 14 février 2020 
 
Yohan Benizri, président du CCOJB et vice-président du Congrès juif européen et du Congrès 
juif mondial, a déclaré: “À l’approche du Carnaval d’Alost de 2020, les Alostois ont un choix: ils 
peuvent recommencer à rire avec tous, ou continuer d’haïr seuls. S’ils choisissent la haine, ce 
serait honteux pour notre pays, et personne ne pourra plus se cacher derrière l’ignorance.” 
Les victimes juives, la Commission européenne, l’UNESCO, et, plus largement l’opinion 
internationale, avaient condamné l’année passée, dans des termes non ambigus, le caractère 
inacceptable des stéréotypes nazis qui avaient défilé lors du Carnaval d’Alost. La question 
n’était pas de savoir si les organisateurs avaient des motivations antisémites, mais plutôt de ne 
pas accepter que les enfants soient exposés à des images qui ont autrefois justifié les pires 
horreurs. 
 
Personne ne peut faire le procès à la communauté juive de ne pas être Charlie ou de ne pas 
accepter l’humour. Ce que l’on accepte pas, c’est la haine et une influence néfaste sur nos 
enfants et nos compatriotes. 

Nous comptons sur la vigilance et la réactivité de tous les démocrates pour dénoncer les dérives 
qui s’annoncent à l’approche du carnaval (complot, marionnettiste, référence aux camps 
d'extermination, etc). Il n’appartient pas à la seule communauté juive de se mobiliser.  

Nous sommes toujours disponibles pour rencontrer les acteurs importants de cette 
manifestation et faire entendre nos inquiétudes, mais il semble que la voie soit barrée pour le 
moment. 

Si dérives il y a, nous comptons sur des déclarations politiques systématiques. Lorsque les faits 
sont graves, le silence, ou l’indifférence, c’est déjà une forme de complicité. 
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Het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van  België is 
ongerust wegens mogelijke nieuwe Aalsterse ontsporingen 

-Nederlands- 

Brussel, 14 februari 2020 

Yohan Benizri, voorzitter van het CCJOB en vicevoorzitter van het Europees Joods Congres en 
van het Joods Wereldcongres, verklaarde :" Aalst Carnaval 2020 is in aantocht en de 
carnavalisten staan voor een dubbele keuze : opnieuw ludiek spotten met alles en nog wat 
ofwel als enigen haat spuien. Kiezen ze voor de haatspuierij dan wordt de eer van ons land 
aangetast, waarbij schuilgaan achter onwetendheid geen excuus meer kan zijn.. 

De Joodse slachtoffers, de Europese Commissie, UNESCO en de internationale publieke opinie 
veroordeelden vorig jaar, in niet mis te verstane woorden, de wagens met hun kwetsende 
poppen, die herinneringen opriepen aan de beelden die het nazi-regime gebruikte. De 
kernvraag was hierbij niet of de betrokken caranavalsgroepen antisemitische bedoelingen 
hadden, maar of het pedagogisch verantwoord kan zijn dat kinderen blootgesteld worden aan 
een beeldvorming die eertijds de zwartste gruwelen teweegbracht.  

Niemand moet beweren dat de Joodse gemeenschap geen gevoel voor humor 
bezit.  Onaanvaardbaar zijn echter haatdragende beelden met een funeste pedagogische of 
bredere sociale impact. 

Wij vertrouwen op de waakzaamzaamheid en de rechtzinnigheid  van alle democraten om de 
mogelijke komende ontsporingen te laken ( samenzweringtheorieën, verwijzing naar de 
uitroeiingskampen, enz....). Het is niet alleen de taak van de Joodse gemeenschap om te 
reageren. 

Wij blijven altijd  bereid tot een gedachtewisseling, over onze ongerustheid , met  de 
hoofdverantwoordelijken van de carnavalsoptocht. Maar ogenschijnlijk zijn, voor het ogenblik, 
alle gesprekskanalen afgesloten. 

Ingeval van ontsporingen, hopen wij op effectieve politieke verklaringen.  Bij ernstige feiten, 
zijn stilzwijgen en onverschilligheid, vormen van medeplichtigheid. 

 
 
 
 


